Boek

Het boek “Verbeter de wereld”, over het leven

en het werk van Phil Bosmans, werd geschreven door
Rick de Leeuw en Rombout Nijssen. De stempel die
Phil Bosmans op zijn tijd heeft gedrukt is een blijvende
en dierbare herinnering. Om de relevantie van zijn
nalatenschap te onderzoeken ging Rick de Leeuw

op bezoek bij viteenlopende mensen als Dirk De
Wachter, Rik Torfs, Jef Colruyt, Koen Vanmechelen,
pater Jef Van Kerckhove, Mustafa Kér en Walter Van
Steenbrugge. Rijksarchivaris Rombout Nijssen plaatste
deze portretten in een breder perspectief. Heldere
hoofdstukken schetsen een beeld van de ontwikkeling
van Phil Bosmans’ ideeén. Het boek is bovendien een
krachtige oproep om zijn gedachtengoed springlevend
te houden.

VERBETER.
~ DE WERELD
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E RELEVANTIE VAN
RHIL BSHANS VANDANS

Het boek is te koop via de gemeente Meeuwen-
Gruitrode, de Bond zonder Naam Huiswinkels,
de Bond zonder Naam webshop, de reguliere
boekhandel en na elke theatervoorstelling.

Verkoopprijs: € 25
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Huis van Phil

Op 17 januari 2017, exact 5 jaar na het overlijden
van Phil Bosmans, werd “Huis van Phil” opgericht
vanuit een samenwerking tussen de gemeente
Meeuwen-Gruitrode en Bond zonder Naam.

“Huis van Phil” zet activiteiten op en neemt initiatieven
die Phil Bosmans’ inspirerende leven en werk in de
kijker zetten. Zijn vooruitstrevend sociaal engagement
blijft vandaag brandend actueel. “Huis van Phil”
tracht mensen samen te brengen binnen de cultuur van
gastvrijheid van het hart. Na een ingrijpende renovatie
die de komende jaren wordt vitgevoerd, zal ook “Huis
van Phil” een vaste plaats krijgen op de erfgoedsite
van de Commanderij in zijn geboortedorp Gruitrode.

“Cultuur heeft wezenlijk te maken
met de vermenselijking

van mens en maatschappij”

Phil Bosmans

Inspireert

Phil’s talloze krachtige teksten, inspirerende spreuken
en wereldverspreide boeken herbergen een tijdloze
boodschap van optimisme, levenskunst en geloof in

de medemens. Zijn levensverhaal wordt gekleurd door
zijn gedrevenheid en belangstelling voor mens en
natuur en zijn streven naar een leefbaardere wereld.
Zijn engagement voor de meest kwetsbare mensen

in de samenleving en zijn spiritualiteit blijven tot
vandaag een voorbeeld voor velen. Zijn boodschap
leeft verder, verweven in de noden van de huidige
tijld, waar mensen op zoek zijn naar een warmere
samenleving met een plaats voor iedereen. In de geest
van Phil wensen wij mensen bovenal te inspireren en te
engageren.

Verzamelt

“Huis van Phil” verzamelt informatie over Phil’s
leven en werk, bewaart het zorgvuldig en maakt het
toegankelijk voor verder onderzoek. Phil's talrijke
boeken kregen vertalingen tot in de verste vithoeken
van de wereld. De groeiende collectie maandspreuken
die hij bij Bond zonder Naam introduceerde, is
iconisch. Daarnaast liet Phil vele aantekeningen,
brieven, foto’s en documenten na. Ze herbergen een
schat aan informatie en vertellen ons hoe toevallige
gebeurtenissen hun stempel drukten op zijn leven.

Via een gevarieerd aanbod van publieksactiviteiten
tracht “Huis van Phil” waarden zoals solidariteit,
respect, gastvrijheid en inzet voor een betere samen-
leving uit te dragen.

Contact

Heb je vragen? Stel ze ons gerust, wij helpen je
graag verder.

Huis van Phil

Phil'Bosmansplein 1

3670 Meeuwen:Gruitrode (Gruitrode)
tel. +32 8985 59 46

info@huisvanphil.be
- www.huisvanphil.be




